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Kerst  
 

OM TE BEGINNEN   

 
Orgelspel Compositie kerstliederen 
Thema: HOOR en KIJK! Wat de vreugdebode roept! ‘Er is licht’ 
Welkom  
Zingen (staande) openingslied 486; 1, 2 en 4 ‘Midden in de winternacht’ 
Bemoediging  
Gebed van toenadering  
Stilte 

Groet (hierna zitten)   
Korte uitleg 
Er komt een engel binnen … met een boodschap! 
Kyriegebed afgewisseld met: … daarom bidden wij u:  lied 463; 1, 2, 3 en 8 
‘Licht in onze ogen Redder uit de nacht’ 
Glorialied 487; 1 ‘Eer zij God in onze dagen! 
 
RONDOM HET WOORD   
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 52: 7 – 10 
Zingen psalm 98; 1 en 4 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’  
Evangelielezing: Johannes 1, 1 - 14   
Zingen lied 494; 1 en 2 ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ 
Woorden bij het WOORD 
Orgelspel met dwarsfluit 
 
DELEN EN BIDDEN 
 
Diaconale mededelingen  - door de diaken van dienst  

1. Kerk en diaconie 
2. Kinderen in de knel 

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken 
meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld 



  

op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is 
blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.  
De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de 
oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor 
zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in 
het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp 
om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en 
zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen 
steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en 
hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. 
Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help 
je mee? 
Van harte aanbevolen.  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met het ‘Onze Vader’ (door 
allen uitgesproken)  
 
GEZEGEND VERDER 
 
Zingen (staande) slotlied 481; 1 en 3 ‘Hoor de engelen zingen de eer!’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 

Orgelspel   _______________ 
 

Na afloop is er koffie/ thee. Welkom! 
 
Aan de dienst werkten mee 
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